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- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 
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• Behangen (ook vliesbehang)
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 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Ga mee!
Het thema van dit nummer van bijEen is ‘Ga mee’. 
Dit is vanaf de startzondag op 10 september het 
jaarthema van onze gemeente. Een jaarthema dat 
wordt aangereikt door de Protestantse Kerk. 
Het is een thema dat je uitnodigt om mee te doen – 
te participeren.

Op de website van de Protestantse kerk lezen we 
het zo: ‘Het thema nodigt uit om deel te nemen 
aan Gods wereldwijde beweging van geloof, 
hoop en liefde.’ Er wordt hoog ingezet. Waarbij 
het woordje ‘wereldwijd’ ons oproept om over 
muren heen te kijken, om samen op te trekken met 
anderen, om altijd verder te zien, nieuwsgierig te 
zijn, het vertrouwde los te laten en samen op zoek 
te gaan naar nieuwe en andere vormen van samen 
leven, samen zijn, samen vieren, samen doen. 
Bondgenoten zoeken, bondgenoot zijn.

Ga mee: te horen als een vraag die aan jou gesteld 
wordt. Als een appel dat op je gedaan wordt. Of 
als een vraag om aan anderen te stellen. Een appel 
om op een ander te doen. Een uitnodiging. Een 
thema dat ons in relatie zet. En ons vraagt wáár 
we dan heen willen gaan – als mens, gemeente, 
samenleving.

We kunnen spelen met het thema: je kunt de 
uitnodiging telkens anders verwoorden door te 
variëren met het werkwoord: zing mee, doe mee, 
speel mee, vier mee, help mee, bouw mee, voel 
mee, leef mee, dans mee. Vul maar in en vul maar 
aan. En zo kunnen veel mensen op hun eigen manier 
meegaan en meedoen.

In een woordenboek krijgt het woord ‘meegaan’ 
kleur door synoniemen als vergezellen en 
begeleiden, naast iemand gaan. Meegaan is ook 
instemmen. En gaan we mee met onze tijd? Ben je 
meegaand of juist niet? Ga je zonder morren mee of 
wil je eerst weten hoe het zit? 

Wie in onze buurt en omgeving stellen de vraag 
aan ons? Wie doen het appel op ons om hen te 
vergezellen, naast hen te gaan?

Op vakantie liep ik in zomaar een plaatsje in 
Duitsland een kerk binnen. Licht door de ramen. 
De kerkbanken op de galerij vormden een speels 
doolhof. Een groep middelbare scholieren werd 
rondgeleid. En zoals op zoveel plekken: rijen 
liedboeken vulden een kast. Ik bladerde in één zo’n 
liedboek en werd getroffen door het motto op de 
eerste bladzijde:

‘Wer singt,
stimmt ein,
lässt sich auf 
andere ein,
bleibt nicht
allein.’

Wat vrij vertaald:
‘Wie zingt,
stemt in/doet mee,
laat zich met anderen in/stemt op anderen af,
blijft niet 
alleen.’

Een mooi motto voor een liedboek, vind ik. Waarin 
ook duidelijk wordt dat je iets geeft én iets ontvangt 
als je ingaat op de uitnodiging ‘Zing mee’. 
En zo zal het vast ook bij de andere oproepen gaan! 

Martine Nijveld
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Van de predikanten
Persoonlijk
Het is weer een mooi jaarthema dat we hebben: Ga mee! Je kunt deze 
oproep op allerlei manieren afmaken en er veel creativiteit op loslaten 
om mensen met elkaar samen te brengen. Doe mee! Ik stel mij zo voor 
dat er zo heel wat mooie en zinnige momenten ontstaan.

Er is veel dat je samen kunt doen, 
maar er zijn ook momenten dat 
je iets alleen moet doen. De 
afgelopen periode was voor mij 
persoonlijk intensief, in het loslaten 
van mijn moeder die op 5 juli 
overleed. Met mijn twee zussen 
mocht ik haar begeleiden op 
het laatste stukje van haar leven 
dat best heel moeizaam was 
geworden, maar het uiteindelijke 
loslaten van haar leven was aan 
haarzelf. Zo ver mogelijk zijn we 
met elkaar meegegaan. 

Een dierbaar moment in dit 

proces was het afscheidsritueel 
in een kring rondom haar bed. 
Een moment met zalving, water, 
gebed en zegen, met dragende 
woorden en muziek. Tot zover 
konden wij meegaan. En werd 
het ritueel daarmee ook een 
nadrukkelijk toevertrouwen aan 
de Bron van Leven: Ga mee! En 
mocht dat ook de ervaring zijn, 
níet alleen te gaan. Mooi was 
dat. Het heeft ook mijzelf veel 
gebracht, ondanks het loslaten. 

Rituelen waar dan ook, maar 
zeker ook rondom het bed 

kunnen troost en ondersteuning 
bieden. In veel van dit soort 
momenten ben ik als predikant 
al betrokken geweest, steeds 
weer anders, in een andere 
kring. Wanneer zich zo’n moment 
aandient en dat voor u of 
voor jou een meerwaarde zou 
hebben, laat het graag weten. 
Zo gaan we op verschillende 
manieren met elkaar mee en 
weten we ons betrokken op een 
God die ís en zijn zal.

Irene Pluim 

De stilte zingt u toe

Eind juli kwam ik van vakantie terug. Heerlijke weken 
gehad, veel gezien en gedaan, mooie boeken 
gelezen. Eén van de campings, waar we onze tent 
neerzetten, was in Mecklenburg-Vorpommern. 
Ergens op de lijn Lübeck - Berlijn. 
Een nogal kaal en plat stuk Duitsland. Een vaak ook 
‘vergeten’ gebied. Ruimte, wind, windmolens in 
de verte. Dorpen waar diverse huizen leegstaan. 
We hebben er gewandeld en gefietst. Waarbij je 
kilometers lang geen mens tegenkwam. Smalle 
zanderige paadjes dwars door het land. Niet elk 
stukje grond had een bestemming, was ingevuld, 
zoals je in ons land wel de idee kunt hebben. Hier lag 
veel natuur gewoon te liggen. Ze is.

In eco-theologie wordt gezegd dat wij de natuur 

zijn gaan zien als voor óns. Voor ons eten, voor onze 
ontspanning, vul maar in. Waardoor we vergeten dat 
natuur niet ván ons is en niet voor ons. Hier lag het 
landschap gewoon te zijn. In alle rommeligheid. Niet 
aangeharkt. Het is. 

Het was geen landschap, waarvan ik zal zeggen dat 
je ‘het gezien moet hebben’. Maar het was mooi 
om te ontdekken hoe we gingen kijken naar andere 
dingen, de beestjes voor onze voeten zagen en ál 
die libellen, en hoe we de stilte hoorden. We zagen 
bloemen die je hier niet of nauwelijks ziet en hoorden 
vogels ‘van vroeger’. In die leegte en stilheid heb 
ik (je bent dominee of je bent het niet) de eerste 
regel van psalm 65 aangehaald (en ook maar even 
gezongen): ‘De stilte zingt U toe’. 

Martine Nijveld
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In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Gerard Maria Herman (Gerard) 
Jurrius, 6 juli 1941 - 1 juli 2023 
Op 7 juli namen we afscheid van 
Gerard op De Boschhoeve. De 
boerderij waar hij geboren is en 
altijd gewoond heeft. Hij was een 
ondernemende akkerbouwer. 

Actief in verschillende maatschappelijke en 
agrarische organisaties. Ook jaren lang actief in 
de kerk in Wolfheze, met name voor financiële 
zaken en onderhoud en later betrokken bij de 
Vredebergkerk. Met Dineke en hun drie jongens 
waren zij een gastvrij gezin. De deur stond altijd 
open voor familieleden en vrienden, altijd koffie 
en een praatje. Een echte familieman. Met 
gebed en gezang en met waarderende woorden 
van familie en vrienden hebben wij dankbaar 
stilgestaan bij zijn leven, bij wat hij voor zoveel 
mensen heeft betekend en die hem nu zo zullen 
missen. Op zijn oude trekker werd hij in een stoet 
over zijn akkers naar de begraafplaats in Wolfheze 
gebracht en daar toevertrouwd aan de aarde, 
toevertrouwd aan onze Barmhartige God. (TJ)

Pieter Minderhoud, 2 september 
1944 - 30 juli 2023
Op 5 augustus namen we afscheid 
van Pieter Minderhoud. Met zijn 
vrouw Marilyn woonde hij aan de 
Benedendorpsweg. Pieter was - 
in familie, werk en politiek - een 

verbinder. Ook zette hij zijn netwerk in bij wat 
hij belangrijk vond. Zijn werk had hem overal in 
de wereld gebracht. Hij maakte zich sterk voor 
natuur, water en land. Als hij door een mooi 
landschap liep, ervoer hij de grootsheid, het ‘van 
God gegeven’. Eerder al had Pieter aangegeven 
dat hij een afscheidsdienst zou willen in de Oude 
Kerk. Dat kerkje vlakbij, in die omgeving waar 
hij dertig jaar met zoveel plezier woonde en 
waaraan hij zijn steentje wilde bijdragen. Liefdevol 
werden herinneringen gedeeld: door zijn kinderen, 
vanuit vriendschap, vanuit D66, waarvoor hij in 
de gemeenteraad zat. We lazen ook psalm 121, 
een tekst waarin verwondering om de schepping 
klinkt. Pieter is begraven op Heidepol. We 
gedenken hem in dankbaarheid. (MN)

Jan Munnik, 31 augustus 1932 - 8 augustus 2023
Op 8 augustus is overleden Jan Munnik. Jan was getrouwd met Hilda Munnik-Kleijwegt. Uit een eerder 
huwelijk had hij een zoon en een dochter. In 1987 kwam Jan in Oosterbeek wonen, eerst aan de 
Joubertweg en later aan de Steijnweg. Jan raakte al snel betrokken bij het kerkenwerk en is tot de 
samenvoeging van de kerken in 2007 met hart en ziel scriba geweest. De laatste jaren ging zijn gezondheid 
achteruit en kon hij uiteindelijk niet thuis blijven wonen. Jan is op 8 augustus overleden in de Sonnenberg. 
Op dinsdag 15 augustus is hij in besloten kring begraven op natuurbegraafplaats Heidepol. (JB)	
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Gemeenteleden aan het woord
Voor het begin van een nieuw seizoen, is “Ga mee” een enthousiaste, 
uitnodigende oproep. We hebben enkele gemeenteleden gevraagd 
of dat ook voor hen geldt. “Ga mee” heeft aangezet tot nadenken. 
Hopelijk wordt u of jij ook aangezet tot nadenken en daarna om mee te 
gaan.

Hedzer
Op het eerste gezicht roept 
dit thema wel wat vragen 
op. Want meegaan met wie? 
Waarom? En waarheen? 
Blijkbaar ben ik niet zo 
meegaand! Of ga ik liever mijn 
eigen gang. Maar Ga mee is 
ook een uitnodiging. En dus 
gaat het niet over een persoon, 
maar over een gezelschap, 
een groep mensen met wellicht 
hetzelfde doel.

Want Ga mee veronderstelt 
ook een reis. Waar naartoe? 
Dat staat er dan weer niet bij. 
Maar misschien is dat nu juist 
het doel van de oproep: eerst 
meegaan en dan maar zien. 
Niet denken, maar doen. In 
deze vakantieperiode is Ga 
mee tenslotte voor mij ook een 
wens bij vertrek: Ga met God! 
Dat wens ik eenieder toe, net 
als een behouden thuiskomst!

Daan 
Ik wil met jullie mijn gedachtes 
delen over het jaarthema ‘Ga 
mee’. Een reis welke wij aan 
de ene kant met zijn allen 
maken. Dit kan door samen de 
erediensten bij te wonen. Nieuwe 
ideeën met elkaar te delen en op 
te starten. Ons in te zetten voor 
werkzaamheden binnen en buiten 
onze gemeente. Een sprekend voorbeeld dat grenzen en afstanden 
geen rol hoeven te spelen is onze connectie met de kerk in Agnita. 
Het is voor mij ook een persoonlijke reis omdat er ruimte is voor een 
eigen invulling en weg. Dat wij onze eigen persoonlijke ervaringen, 
gedachtes en initiatieven kunnen delen met andere reisgenoten. 
Een reis waarbij de route niet altijd hetzelfde hoeft te zijn, maar dat 
het licht ons weer samen zal brengen.

Thomas
‘Waar word je enthousiast van?’ Het is een vraag die je ook wel op 
een theezakje tegenkomt. Nu ben ik niet zo’n theedrinker en in mijn 
aard ben ik ook niet heel enthousiast. ‘Ga mee’, het thema van deze 
uitgave en onze startzondag, klinkt als een aanmoediging waar ik 
wel blij van wordt. Het is meer dan een vraag, maar ‘ga mee’ leest 
ook weer niet als gebiedende wijs. Ongedwongen, samen op 
weg, elkaar aanmoedigend. In ons geloof, in onze twijfel en in de 
activiteiten van de gemeenten. Ik merk het in de kerkdiensten, bij het 
koffiedrinken, de gespreksgroep en vergaderingen. Daar word ik toch 
wel enthousiast van.

Susan
Bij dit thema kwam bij mij het liedje ‘Hé ga je mee naar Zandvoort 
aan de Zee?’ in gedachten. Een zomers liedje over een dagje naar 
het strand. Er klinkt avontuur in door, misschien zelfs een nieuw begin: 
Ga mee.  Een uitgestoken hand die je vast kunt pakken. 
Samen op pad gaan zonder te weten wat er gaat gebeuren. 

Mensen (beter) leren kennen, door 
samen te doen, samen te vieren, 
samen te zijn. In de nabijheid 

van de Eeuwige, meedoen in 
Zijn Koninkrijk hier op aarde, 

luisteren naar Zijn Wil.
Ga mee: Dat is een 

uitnodiging waar ik graag op in 
ga.
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Kerkenraad
Op 15 juni was de laatste kerkenraadsvergadering, in september gaat 
alles weer volop van start. Daar tussen in ligt het kerkenwerk niet stil, 
maar kunnen we wel even een stapje terug doen. 

We kijken terug op de  prachtige 
dienst van 2 juli waarin op ludieke 
wijze de oudste kinderen van de 
kindernevendienst doorgeschoven 
zijn naar de Tienergespreksgroep, 
we van twee ambtsdragers 
afscheid namen en twee nieuwe 
ambtsdragers bevestigd zijn, te 
weten Andrea Gnoth  en Gerard 
Groot Zwaaftink. Samen met hen 
gaan we als kerkenraad weer 
aan de slag om ook het jaar dat 
voor ons ligt tot een jaar te maken 
waarin we als gemeente van 

Christus er voor elkaar kunnen en 
mogen zijn.

Op 4 juli en 8 augustus werden 
er zomerinstuiven gehouden met 
een maaltijd in de kerk. Dat dit 
een groot succes was, leest u 
elders. 

Op 10 september starten we met 
een nieuw jaarthema: “Ga mee”. 
Dit thema zal op verschillende 
manieren langs komen. Als 
kerkenraad hopen we dat veel 

mensen met ons meegaan.
 
Op donderdag 12 oktober staat 
een gemeente-avond gepland. 
Over de invulling van deze avond 
leest u  binnenkort in een van 
de zondagsbrieven. Maar houdt 
u deze datum vast vrij in uw 
agenda?

Jenneke Bal, scriba

Kerkgroep Beheer
Nieuwe geluidsinstallatie Vredebergkerk: Vrijwilligers gevraagd!

Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs 
opdracht gegeven aan Schaapsound om de 
geluidsinstallatie in de Vredebergkerk volledig te 
vernieuwen. De huidige installatie dateert uit 2007 en 
sommige onderdelen zijn zelfs uit midden jaren ’90 
van de vorige eeuw. De techniek is sterk verouderd 
en iedereen heeft in het afgelopen jaar wel eens 
gemerkt dat er af en toe wat misging. 

Tijdens de dienst van 30 juli deed er zich zelfs een 
storing voor die op dat moment niet te verhelpen 
was. De kerkgangers zijn allemaal zoveel mogelijk 
voor in de kerk gaan zitten en voorganger Dorienke 
de Vries heeft met enige stemverheffing toch de 
dienst kunnen leiden. Helaas hebben de kijkers 
en luisteraars naar de kerkomroep het geluid niet 
kunnen ontvangen. Die storing is verholpen en we 
hopen dat de huidige installatie het volhoudt tot de 
nieuwe is geïnstalleerd. 

Inmiddels hebben technici van Schaapsound 
een werkplan gemaakt en zijn ze begonnen met 
de voorbereidingen om de nieuwe apparatuur 
samen te bouwen. We verwachten dat in oktober 
of november de nieuwe apparatuur kan worden 

geplaatst en we weer jaren probleemloos alles goed 
kunnen verstaan en beleven. 

Het vernieuwen van de installatie is kostbaar en in de 
overeenkomst met Schaapsound is opgenomen dat 
we zelf alle kabels zullen trekken en de noodzakelijke 
bouwkundige aanpassingen uit zullen voeren. Het 
gaat dan om eenvoudige werkzaamheden waar wel 
wat tijd in gaat zitten. De huidige regietafel voor de 
camera’s en de beamertafel moeten ook worden 
samengevoegd en er moeten vrij veel kabels via 
andere routes worden aangebracht. De coördinatie 
van die werkzaamheden is in handen van Rob van 
Doorn en Joop Bal. 

We doen graag een beroep op gemeenteleden die 
handig zijn en willen helpen bij die werkzaamheden. 
Dus bent u in de gelegenheid om te helpen en vindt 
u het leuk, meld u dan aan bij Joop Bal, 06 51322677 
of jcpbal@xs4all.nl 
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Diensten en Vieringen

Op zondag 10 september vieren we de startzondag. 
De zomertijd is bijna voorbij, diverse activiteiten 
starten weer. Als gemeente ontmoeten we elkaar 
rond ons nieuwe jaarthema: Ga mee! Een thema dat 
zich ruim in laat vullen en dat vraagt om participatie. 
In de kerkdienst werken we het thema in 
verschillende richtingen uit: zing mee, mediteer 
mee, praat mee, wandel mee, speel mee, eet mee, 
knutsel mee. In plaats van de overdenking zijn er 
verschillende workshops/activiteiten. 
We sluiten af met een meeneemmaaltijd. Iedereen 

weet vast nog wel hoe dat werkt: wie mee-eet, 
neme iets voor de maaltijd mee naar de kerk. Denk 
aan boterhammen of wraps of wat u maar creatief 
bedenkt, zoet of hartig. Van alle meegebrachte 
etenswaren maken we een groot buffet en 
vervolgens delen we samen. Als kerk zorgen we 
dat er iets te drinken bij is. Als groene kerk nodigen 
we u uit om iets vegetarisch mee te nemen! En het 
mag duidelijk zijn: als iedereen een bescheiden 
hoeveelheid verzorgt, is er genoeg voor iedereen.

Startzondag op 10 september: ga mee!

Morgendienst Oude Kerk
Na de onderbreking als gevolg 
van de pandemie hebben we 
gelukkig een aantal goede 
tradities weer kunnen oppakken. 
Een daarvan is de invulling van 
de Airborne-zondag. Voor de 
Engelse gasten in ons dorp (maar 
niet alleen voor hen!) is er om 9.00 
uur weer een Eucharistieviering, 
een Service of Holy Communion. 
Deze viering volgt de liturgie van 
het klassieke Anglicaanse Book of 
Common Prayer. 

Dit gebedsboek stamt uit 1662, 
wat te horen is aan de bijzondere 
taal van de lezingen en de 
gebeden. Voorgangers zijn Revd 
Nigel Kinsella CF, senior brigade 
chaplain, en Revd Dorienke de 
Vries van de Chaplaincy Arnhem-

Airbornezondag 17 september

Nijmegen. 

Ochtendienst Vredebergkerk
De dienst in de Vredebergkerk 
start vanwege de 
Airborneherdenking al om 9.30 
uur. En houdt zo rekening met het 
feit dat veel mensen aansluitend 
naar deze herdenking gaan. De 
kerkdienst zal cirkelen rond psalm 
46. Een psalm die zingt over God 
als toevlucht en over ‘niet bang 
zijn als bergen wankelen, als onze 
wereld instort’. Grote woorden om 
samen bij stil te staan.

Evensong Oude Kerk
In de namiddag, om 16.30 uur, 
is er de gebruikelijke Service 
of Choral Evensong, ook zo’n 
prachtige traditionele dienst 
uit de Anglicaanse Kerk. In 

deze gezamenlijke dienst van 
de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze en de 
Chaplaincy Arnhem-Nijmegen 
volgen we de liturgie van het 
gezongen Avondgebed, zoals 
dat in veel Engelse kathedralen 
nog dagelijks wordt gehouden.

Vaste onderdelen zijn daarbij 
de Lofzangen van Maria en van 
Simeon, waarvan het koor dit jaar 
de zetting van A.H. Brewer heeft 
ingestudeerd. Voorgangers zijn ds. 
Irene Pluim en Revd Dorienke de 
Vries. De muzikale medewerking 
wordt verzorgd door het 
Oecumenisch Projectkoor o.l.v. 
Danny Nooteboom met op het 
orgel Dick van der Meer. 
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Coventrygebed

‘Leren we het dan nooit?’ U bent 
vast niet de enige die zich dat 
weleens afvraagt, als ergens weer 
een oorlog is losgebarsten. Het 
valt niet mee om hoop te houden.

Toch willen we dat 
proberen in onze wekelijkse 
gebedssamenkomst voor vrede 
en verzoening, onderdeel van 
de wereldwijde Community of 
the Cross of Nails, ontstaan vanuit 
het Engelse Coventry. In 1940 
werd die stad door de Duitsers 
gebombardeerd, waarbij de 
kathedraal grotendeels werd 
vernietigd. Naderhand vond de 
Dean van de kathedraal in het 
puin twee grote spijkers in de 
vorm van een kruis. Op een stuk 
muur had iemand geschreven 
‘Father, forgive.’ 

Na de oorlog zocht de 
Dean contact met het 
platgebombardeerde 
Dresden, en samen begonnen 
beide gemeenten een 
verzoeningsbeweging die 
tot op vandaag actief is. 
Inmiddels hebben zich meer 
dan 200 plaatsen met een 
‘oorlogsverleden’ bij de 
beweging aangesloten. 

In Oosterbeek komen we sinds 
2021 bij elkaar met een groep 
van tussen de vijf en tien mensen. 
Na een kort inleidend woord 
over een actueel onderwerp 
bidden we met vaste en met 
eigen woorden voor de wereld. 
Van harte welkom iedere 
vrijdagmiddag van 12.00 tot 12.20 
uur in de Remonstrantse kerk aan 
de Wilhelminastraat.

Namens de werkgroep, 
Dorienke de Vries

Groene kerkdienst 
De werkgroep Groene Kerk vraagt op zondag 15 oktober aandacht 
voor het thema ‘Genieten van genoeg’. Deze woorden nodigen uit, ze 
prikkelen en misschien irriteren ze. De werkgroep wil graag in gesprek 
over dit thema omdat de aarde ons daartoe verplicht. Hoe gaan we 
om met alle alarmerende klimaatberichten van de afgelopen tijd? 
Wat doen ze met ons en wat doen wij ermee? Wat betekent in dit 
kader ‘genieten van genoeg’ voor ons? Bijvoorbeeld als het gaat om 
wonen, reizen, spullen, eten, tuinieren? We vieren ook het avondmaal, 
en dat is mooi en passend, omdat juist het avondmaal een uiting is van 
‘genieten van genoeg’: we delen samen brood en beker, een klein 
stukje brood, een slokje wijn of druivensap, het goede van de aarde 
verbeeldend - en al delend blijkt er genoeg te zijn voor iedereen. 

Vredesdienst

Zondag 24 september vieren we 
om 10.00 uur in de Vredebergkerk 
te Oosterbeek de jaarlijkse 
oecumenische Vredesdienst. 

Het thema van de Vredesweek 2023 is (On)vrede en nu? Onze 
democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de 
rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen 
dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken 
zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel 
onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale 
weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt. 

In de liturgie sluiten we aan bij de viering die Pax ter beschikking heeft 
gesteld en die in veel kerken zal klinken. Thema van de dienst is ‘een 
nieuwe mantel der liefde’. Pax daagt ons uit onrecht niet langer toe 
te dekken met de spreekwoordelijke mantel der liefde, maar deze 
opnieuw te weven tot een echte mantel der liefde. 

Doopdienst 
Op zondag 8 oktober wordt de 
dienst voor jong en oud ingevuld 
als doopdienst. Altijd mooi om 
het feest van de doop te vieren! 
Gedoopt zal worden Thijmen 
Immanuel Hoekstra, zoon van 
Marie Louise en Thomas Hoekstra-
van Duijn, broertje van Nathan. 
Thijmen is geboren op 28 mei 
2023.
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Kerk in de samenleving
Doe mee
Het jaarthema en het thema van de startzondag is: Ga mee. En daar hoort mijns inziens ook ‘Doe mee’ bij. 
Samen als gemeente onderweg en ondertussen ook de schouders er onder zetten door een grote of kleine 
taak op je te nemen. 

We hebben enkele kleine diaconale taken waar 
we uw ondersteuning bij nodig hebben.
•	 De financiële administratie van de diaconie 

wordt nu gedaan door Corry van Eck. Zij wil 
haar taak graag overdragen en het kost haar 
ongeveer 1 à 2 uur per week.

•	 Wij willen graag de werkgroep Avondmaal 
uitbreiden. Deze werkgroep helpt alles klaar 
te zetten voor de dienst (glaasjes wijn en 
druivensap vullen), uitdelen tijdens de dienst 
en ruimt na afloop alles weer op. Er zijn acht 
diensten met Avondmaal in een jaar. Met een 
grotere werkgroep kan de ‘werklast’ over meer 
mensen verdeeld worden.

•	 Of vind u het leuk om een of twee keer per 
kwartaal te helpen met collecteren? 

•	 Bij de autodienst zijn nieuwe chauffeurs van 
harte welkom. 

•	 In het AZC in Oosterbeek blijven vrijwilligers welkom. Bij de fietsclub (handig voor de mobiliteit van de 
bewoners maar dan moet de fiets wel in orde zijn), kinderactiviteiten, creatieve avonden voor vooral 
vrouwen (haken en breien), het naaiatelier.

Door samen de schouders onder het gemeentewerk te zetten door een kleine taak op te pakken maken we 
de werklast voor velen draaglijker. Doet u mee?

Jannie van Doorn

Kinderen helpen met onderwijs in Myanmar (Birma)

Conflicten binnen Birma spelen al vele decennia en 
het einde is zeker nog niet in zicht. Het repressieve 
militaire bewind maakt het de laatste jaren zelfs 
erger. Als gevolg van de langdurige conflicten in 
Myanmar zijn veel Birmezen, met name etnische 
minderheden, de grens met Thailand over gevlucht.

Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic 
(MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang 
en scholing van kinderen in het grensgebied van 
Myanmar en Thailand. Sommige kinderen hebben 
geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als 
illegale arbeiders in Bangkok. Soms kunnen ze terug. 
Maar in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen 
voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of 
uitzicht op een inkomen. Hier probeert de organisatie 
MTC hen met hulp van Kerk in Actie bij te staan.
Op 1 februari 2021 vond in Birma een staatsgreep 
plaats. Sindsdien is de situatie er uitzonderlijk 
gespannen. Het geweld neemt toe, met veel 

doden tot gevolg, waaronder kinderen. De radicale 
boeddhistische Ma Ba Tha beweging maakt dit 
erger door niet-boeddhistische minderheden in 
Birma heftig te onderdrukken. Kerk in Actie maakt 
zich grote zorgen, roept op tot gebed en biedt ter 
plaatse, samen met partnerkerken, onder moeilijke 
omstandigheden hulp.

Bas van Helden
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Groen Gelovig
Een oecumenisch georganiseerde 
Groene Kerkendag op zaterdag 
21 oktober in de Basiliek in 
Veenendaal. Samen in beweging 
voor Gods schepping. Laat 
je inspireren door prikkelende 
speeches, ontdek de laatste 
ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid en ontvang 
theologisch onderwijs over 
ecologische gerechtigheid. Naast 
sprekers als Paul Schenderling en 
Ruth Valerio zijn er verschillende 
workshoprondes. 

Kijk op www.groengelovig.
nl Tickets moeten van tevoren 
besteld worden en we kunnen 
samen reizen.

Alain Verheij in Doorwerth
De werkgroepen Groene Kerk 
in Doorwerth, Oosterbeek 
en Renkum organiseren een 
gezamenlijke avond met de 
bekende spreker Alain Verheij, 
schrijver, journalist, blogger, 
dominee en deelnemer van het 
theologisch elftal van dagblad 
Trouw. In zijn boek “Geld en 
goed” zoekt de schrijver in 
Bijbelverhalen naar tijdloze lessen 
over een goede, rechtvaardige 
omgang met geld. 

Want onze tijden zijn veranderd, 
maar onze complexe relatie met 
geld is dat niet. Hoe kunnen we 
de wereld mooier maken door 
anders naar geld te kijken?

31 oktober om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk te Doorwerth.

Weer nieuwe school in Gambia door Stichting CHEF

In de afgelopen zes jaar heeft Stichting CHEF uit 
Oosterbeek al vijf nieuwe scholen gebouwd in 
Gambia. Het laatste project is het bouwen van drie 
extra lokalen bij een kleuterschool, zodat deze kan 
doorgroeien naar een lagere school. Dit doen we 
samen met de Wilde Ganzen. 

In maart dit jaar ben ik (Jaap van Duuren) persoonlijk 
aanwezig geweest en heb meegebouwd. 
Het is onvoorstelbaar hoe snel de 
bouwwerkzaamheden verliepen. De plaatselijke 
bevolking en de leerkrachten van de school hebben 
geweldig meegeholpen bij de bouw. Eind mei zullen 
de lokalen klaar zijn en in november zal de officiële 
opening plaats vinden. 

Onze stichting zorgt niet alleen voor een prachtig 
gebouw, maar ook voor het meubilair. Dit wordt 
ons gratis aangeboden door scholen uit Arnhem 
en Oosterbeek. Ook zullen we bij deze school weer 

proberen de kinderen te sponsoren, zodat ze in ieder 
geval naar school kunnen. 

Voor € 5,- per maand kunt u een kind sponsoren. 
NL24RABO 0300070772 Stichting Childcare Education 
Foundation.

Jaap van Duuren		

Groene Kerk

Graag informeren we u over drie 
activiteiten, die we van harte 
aanbevelen. Meer weten, neem 
contact op met Greet Visser, 026 
3337166.

Filosofiekring
Wat hebben Bruno Latour en 
paus Franciscus ons te zeggen 
over onze omgang met de 
aarde? Wat is ons antwoord 
daarop? Doe mee met de 
filosofiekring ‘De aarde en al 
wat daar leeft’. Bijeenkomsten 
elke derde woensdag van de 
maand, vanaf 20 september 
2023, van 10.00-12.00 uur in 
de grote consistorie van de 
Remonstrantse Kerk. Begeleiding: 
ds. Annemarieke van der 
Woude.

Contactpersoon: Lijbert 
Brussaard. Opgave via: lijbert.
brussaard@gmail.com of: 0317 
315287.



Activiteiten
Kerklunch
Na de zomerstop gaan we weer van start met de 
kerklunch. Op 26 september nodigen we u van harte 
uit om aan te schuiven aan de lunchtafels. Jong, 
ouder en oud …. iedereen is welkom. Vanaf 11.45 
uur staan de deuren van de Vredebergkerk voor 
u open. Deze keer op de vierde dinsdag van de 
maand in verband met Prinsjesdag. Opgave graag 
vóór 23 september.

Vanaf oktober staat elke derde dinsdag op de 
planning. Op 17 oktober komt Jaap van Duuren, 
voorafgaand aan de lunch, een presentatie 
verzorgen over stichting CHEF, zie pagina 11. Vanaf 
11.00 uur staat de koffie klaar. Aanmelden kan tot 
14 oktober bij Rike van den Berg, 026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com. Als u vervoer nodig 
heeft, kunt u dit ook bij Rike melden.

Greet van Roest

Zomerinstuif

Om elkaar in de zomermaanden, waarin veel activiteiten stilliggen, 
toch te kunnen ontmoeten heeft de kerkgroep pastoraat twee keer een 
zomerinstuif georganiseerd.

Onder het genot van een drankje 
kon worden bijgepraat, waarna 
we gezamenlijk aan tafel gingen.
De zomerinstuif heeft, gezien de 
ruime opkomst, zeker voorzien 
in een behoefte. De Kerkgroep 
Pastoraat is blij met deze 
uitkomst en zal in de toekomst 
vaker dergelijke instuifavonden 
verzorgen.

Beide bijeenkomsten 
zijn ondersteund door 
gemeenteleden buiten de 
kerkgroep. Wij willen onze dank 
uitspreken aan al diegenen die 
hebben helpen koken, klaarzetten 
en weer opruimen. 

Leerhuis

Het Leerhuis van de Raad 
van Kerken heeft een nieuw 
programma voor 2023 – 2024 
met als thema “Verstaat gij 
wat gij leest?” kernbegrippen 
in Tenach. Bekende maar ook 
nieuwe sprekers staan op het 
programma. De avonden 
vinden plaats op maandag 
in de Vredebergkerk. In 
de agenda vindt u het 
onderwerp en de naam 
van de inleider van 9 en 
23 oktober. Op de website 
staat het hele programma 
en op de leesplanken in 
de Vredebergkerk liggen 
programmafolders om mee te 
nemen.

Op dinsdag 4 juli genoten 
ongeveer 35 gemeenteleden 
van soep met hartige taarten. 
Dinsdag 8 augustus mochten 
we 51 gemeenteleden 
begroeten voor een 
zomerstamppotjesbuffet. 

Thee met Thema
Bij dit kerkblad gevoegd vindt u het jaarprogramma 2023 - 2024 van Thee met Thema. Graag verwelkomen 
wij velen van u tijdens onze open ontmoetingen. NB: in de preview in het vorig kerkblad stond 29 oktober als 
datum voor de bijeenkomst over ethiek in de digitale samenleving, maar de definitieve datum is 22 oktober 
geworden. 

Raad van Kerken zoekt vrijwilligers
De Raad van Kerken (RvK) bestaat al ruim 50 jaar 
en jaarlijks vinden een aantal activiteiten plaats. 
Deze worden georganiseerd door werkgroepen, 
zoals Thee met Thema, het Leerhuis en rond de 
kerstdagen de Volkskerstzang, de Kerstkuier en de 
Kerstpakkettenactie.

Voor de Volkskerstzang en de Kerstkuier zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Een 
aantal vrijwilligers heeft aangegeven het stokje 
over te willen dragen. Het heeft de voorkeur dat de 
groepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers 
uit de verschillende kerkgenootschappen.
De blijvende en vertrekkende vrijwilligers willen u 
met alle plezier wegwijs maken. Bovendien zijn 
er draaiboeken beschikbaar. We kunnen alleen 
samen onze gemeenschap levendig houden!

Meer weten: 
Pauline van Woudenberg (secretaris) 
secretariaatRvK@kpnmail.nl of
Arnold Geutjes (penningmeester) 
a.geutjes28@upcmail.nl
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk, 
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

24 sept. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Canon  van Renkum Leo van Weele
26 sept. 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Greet van Roest
3 okt. 20.00 Vredebergkerk Info en gesprek over de Nieuwe 

Bijbelvertaling (NBV21)
Martine Nijveld

9 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Bijbel als tekst, de voorvragen prof. dr. Anton 
Wessels

12 okt. 20.00 Vredebergkerk Gemeente-avond Jenneke Bal
13-15 okt. Camping in de 

Ardennen 
Tienerkamp Henrita 

Woudenberg
17 okt. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Presentatie door Jaap van  

Duuren over Stichting Chef
Greet van Roest

22 okt. 20.00 Trefzaal 
Bernulphuskerk

Thee met Thema. Digitale ethiek Emily Damen en 
Frank Verschoor

23 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Bijbelvertalingen en hun 
onderlinge verschillen

Alex van Heusden

Lichtjesavond

Zaterdag 7 oktober organiseert de Raad van Kerken naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan een 
‘Lichtjestocht’. Wandelt u in Oosterbeek van de ene feestelijk verlichte kerk naar de andere voor drie rondes 
met miniconcerten. De optredens van 15 minuten vinden in elke kerk steeds plaats om 18.30, 19.00 en 19.30 
uur met een kwartier wandelpauze. 
U bepaalt zelf in welke kerk 
uw lichtjestocht begint. Het 
programma in Oosterbeek is:
•	 Bernulphuskerk: sopraan Mies 

Jansen-Arends en pianist Hans 
ten Hoopen met liederen van 
Amy Beach

•	 Vredebergkerk: Koor Enjoy uit 
Driel o.l.v. Lex van Diepen – 
pianist: Hans Grotenbreg

•	 Remonstrantse kerk: Klein 
Slavisch koor Oosterbeek met 
Russisch-Orthodoxe liederen 
en Slavische volksmuziek

Wij verzoeken u uw auto 
zoveel mogelijk te parkeren op 
het Raadhuisplein, zodat de 
parkeerplekken bij de kerken 
beschikbaar zijn voor mensen met 

een verminderde mobiliteit.
Voor het afsluitende concert 
verplaatsen we ons naar de 
Ontmoetingskerk in Doorwerth 
waar om 20.15 uur Fenegrieck 
(folkmuziek, bluegrass, 60’er 
en 70’er jaren) een concert zal 
verzorgen. Daarna is er een 
gezellige nazit met een drankje 
en hapje!

Op zondag 23 april zijn we ook in onze kerk gestart 
met het gebruiken van de Nieuwe Bijbelvertaling 
2021, de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 
2004. We hebben de bijbel feestelijk geïntroduceerd: 
een nieuwe kanselbijbel ligt nu elke zondag open op 
de lezenaar. Op dinsdag 3 oktober, om 20.00 uur in 
de Vredebergkerk organiseer ik een avond met info 
en gesprek over deze Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21).

Want waarom was deze revisie eigenlijk nodig 
en wat is er veranderd? U hoort iets over de 

achtergronden en we kijken naar diverse 
tekstvoorbeelden, waarin de tekst van de versie uit 
2021 (soms verrassend) anders is dan in de versie 
van 2004. Iedereen is van harte welkom. Een bijbel 
meenemen mag, maar hoeft niet.

Graag aanmelden: ds.martinenijveld@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl of 06 16 733 742. 

Martine Nijveld

Avond over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021
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Jeugd en Jongeren

Scan deze QR code om je op te 
geven!
Https://forms.gle/CmiUKUxGUcuR7UgT6

Van 13 oktober tot en met zondag 
15 oktober gaan we naar de 
Ardennen op survivalkamp!
Hou je van uitdaging, grenzen 
verleggen, samenwerken, elkaar 
helpen, vuil worden en samen 
veel lol beleven tijdens een 
onvergetelijk weekend in een 
prachtige omgeving? Kom dan 
met ons mee!

We gaan naar een gezellige 
camping aan de rivier de 
Amblève. We overnachten 
in onze eigen meegebrachte 
tenten. 

De kosten voor dit weekend 
zijn €125 per persoon. Willen 
jullie (je ouders vragen om) het 
verschuldigde bedrag voor 
22 september te storten op 

Tienerkamp 2023 Ardennen

NL82 RABO 0373 7266 78 (ovv 
tienerkamp 2023 en vermelding 
van je naam)? Naast jullie eigen 
bijdrage krijgen we ook een 
financiële bijdrage vanuit het 
Jeugdwerk.

Mocht dit bedrag, om welke 
reden dan ook voor jullie te hoog 
zijn, laat het ons dan weten 
We zoeken met elkaar naar 
een passende oplossing, het 
belangrijkste is dat jij mee kunt! 

We willen graag alle informatie 
digitaal verzamelen, en daarom 
willen we jullie vragen om via 
onderstaande vragenlijst je op te 
geven. Na opgave ontvang je 
van ons verdere informatie.

Wij hebben er super veel zin in!

Mochten jullie nog vragen 
hebben, dan kun je bellen 
naar: Henrita Woudenberg, 
06 48156788, of mailen naar 
PKNoosterbeekzomerkamp@
gmail.com

Geslaagd jeugdkamp
Op 24 juni zijn we met een groep van 19 kinderen vertrokken naar Doornenburg. Het was mooi weer en 
iedereen had er zin in. Toen we aankwamen hebben we eerst onze slaapspullen neergelegd. We hadden een 
jongens- en een meidenslaapkamer.

Daarna hebben we sportieve spelletjes gedaan 
waarin we goed met elkaar moesten samen 
werken. Na de lunch zijn we vertrokken naar een 
outdooractiviteit. Hier konden we boogschieten, 
en klimmen en klauteren over een klimparcours. 
Toen we terug waren bij de blokhut hebben we een 
waterglijbaan gemaakt van een groot stuk zeil. 

Na het avondeten hebben we jachtseizoen 
gespeeld, en daarna natuurlijk liedjes gezongen 
bij het kampvuur. Na een korte nachtrust, en veel 
muggen en een lekker ontbijt zijn we naar de 
uiterwaarden gelopen waar we een viering hebben 
gehouden onder de schaduw van de boom met 
uitzicht op de rivier. Het thema was water, en dat 
kwam goed uit. We kregen onverwachts bezoek van 
een kudde runderen en zijn toen teruggelopen naar 
de blokhut. 

Hier hebben we de viering afgerond, spullen 
ingepakt en frietjes gegeten als lunch. Toen alles 
opgeruimd was zijn we weer vertrokken naar 
Oosterbeek. Iedereen was moe (mede van het 

warme weer), en onder de indruk. Gelukkig stonden 
alle ouders bij de kerk om ons welkom te heten, we 
hadden genoeg te vertellen...



Geroepen om op weg te gaan,

om op te staan, te reizen

naar een land dat God zal wijzen

Lied 823 uit het Liedboek



www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Bezoek aan de Kirchentag: terugblik
Van 7 tot 11 juni 2023 werd de tweejaarlijkse Kirchentag gehouden in Neurenberg. De Kirchentag is een groots 
inspiratiefestival van de Duitse kerken. Mensen uit heel Duitsland gaan ernaartoe. En ook uit Nederland komen 
bezoekers.

Zo waren ook wij, met vijf mensen uit onze 
gemeente, erbij: Susan Dragt, Petra Jonkers, Jannie 
van Doorn, Irene Pluim en Martine Nijveld. We deden 
mee aan workshops en leerhuizen, aan bijbelstudies 
en avondmaalsvieringen, aan openluchtdiensten 
en discussies. We woonden theatervoorstellingen en 
concerten en lezingen bij. Vijf goed gevulde dagen: 

mooie ontmoetingen op straat, bij de activiteiten 
en aan het ontbijt in ons gemeenschapsverblijf 
maakten het geheel áf. 
 
Elke Kirchentag heeft een thema. Dit jaar was dat: 
‘Jetzt ist die Zeit’. Een thema met een appèl: nu is de 
tijd, de hoogste tijd, om te veranderen, om keuzes te 
maken, voor klimaat en gerechtigheid. Heel actueel 
bij alles wat in onze wereld gebeurt!

Op zondagmorgen was de afsluitende 
openluchtdienst. Daar werd gezongen en 
gedanst en gebeden. Een indringende preek 
werd gehouden met de oproep om als kerk en 
samenleving werkelijk inclusief te zijn. 

Over twee jaar hopen we opnieuw met een 
delegatie af te reizen, dan naar Hannover.

De dagen van de Kirchentag 
waren inspirerend en zongen 
nog lang na in mijn hoofd. Niet 
alleen de liederen, ook de 
gevoerde discussies op heel grote 
of kleinere podia, de spontane 
ontmoetingen en gesprekken. 
Indrukwekkend de vele - 
vriendelijke -Kirchentaggangers 
en de vele jongeren betrokken 
bij het zorgen voor een goed 
verloop en hoe de zorg voor de 
schepping op heel veel manieren 
tot uiting kwam (al het eten op 
de Kirchentag was bijvoorbeeld 
biologisch). Mooi hoe het thema 
“Jetzt ist die Zeit” uitgewerkt werd 
in het programma en vooral 
in de liederen. In alle liederen 
klonk vooral de hoop door op 
verandering, dat er een nieuwe of 
andere tijd moet beginnen samen 
met God. Hoogtepunten voor mij 
waren de vieringen en dan vooral 
het ‘Feierabendmahl’, het zingen, 
elke avond de zegen ontvangen 

voor de nacht met een kaarsje 
in de hand, maar ook de 
gesprekken en het samenzijn met 
mijn reisgenoten en het verblijf in 
een school. 

Jannie van Doorn

Voor mij persoonlijk betekent 
Kirchentag vooral inspiratie. 
Kennismaken met opgewekte 
nieuwe liederen in taal van 
mensen van nu. Het plezier om 
die liederen samen te zingen, 
met een muzikale begeleiding 
om u tegen te zeggen. Genieten 
van het samenzijn met zoveel 
mensen die zoeken naar wat 
goed is voor onze kerk en onze 
wereld met alles wat hier en nu 
speelt. Opgeladen thuiskomen 
en nog weken ‘nagloeien’. Eén 
van de meest indrukwekkende 
momenten vond ik de afsluitende 
openluchtdienst. Met zoveel 
zorg waren woorden gekozen, 

die raakten en je weer naar je 
eigen wereld terugstuurden. Dat 
moment van zegen gaat met me 
mee. Ik kijk de opname van die 
dienst regelmatig terug. Om de 
warmte en de hoop van die vijf 
bijzondere dagen weer even te 
voelen. 

Martine Nijveld

Ik denk nog regelmatig terug 
aan de openingskerkdienst 
en afsluitende kerkdienst. Op 
een plein in het centrum van 
Nürnberg met wel 17.000 mensen. 
Het gevoel om deel te zijn van 
een tijdelijke gemeenschap die 
samen in aanwezigheid van God 
het leven vieren en inspiratie 
ontvangen voor hun leven. Het 
prachtige weer hielp nog een 
beetje extra om dit als een grote 
zegen te ervaren. 

Susan Dragt
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Rondom de diensten
Bij de collecte voor zondag 15 oktober:Innovatief kooktoestel verandert levens
De kindernevendienst collecteert elke zondag voor dit project van Kerk in Actie. Groene Kerk wil op deze 
zondag hier graag extra aandacht voor vragen.

Autodienst
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst 
heeft op de betreffende zondag.

In Bangladesh hebben 
veel vrouwen geen eigen, 
of beperkte, inkomsten uit 
bijvoorbeeld de verkoop van 
landbouwproducten. Via een 
ingenieus kooktoestel verhogen 
zij hun inkomen. Het innovatieve 
kooktoestel kan gestookt worden 
met (weinig) hout of groenafval 
vermengd met organische 
mest. Het kooktoestel zet deze 
brandstof bovendien om in 
biochar: een restproduct dat lijkt 
op houtskool. 

Vrouwen gebruiken de biochar 
voor hun eigen stukje land of 
verkopen het als een natuurlijke 
bodemverrijker. Biochar neemt 
gemakkelijk voedingsstoffen 
op voor planten, geeft deze 
vervolgens geleidelijk af en houdt 

water langer vast. Dat laatste is 
een groot voordeel in perioden 
van droogte.
Daarnaast slaat biochar CO2 
langdurig, wel zo’n 1000 jaar, op 
in de bodem, waardoor CO2-
uitstoot wordt verminderd. Het is 
daarmee zeer milieuvriendelijk: 
erg welkom in een land 
dat hard getroffen wordt 
door klimaatverandering en 
natuurrampen. Het kooktoestel 
veroorzaakt bovendien minder 
rook en is daarmee beter voor de 
gezondheid.

Samen met partnerorganisatie 
CCDB (Christelijke Commissie voor 
Ontwikkeling in Bangladesh) zorgt 
Kerk in Actie voor de installatie 
van het kooktoestel, trainen we 
vrouwen in het gebruik ervan 

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd): tijdens alle morgendiensten 

Tieners: eerste en derde zondag van de maand 
tijdens de dienst tienergespreksgroep

en leren we vrouwen hoe zij de 
biochar kunnen vermarkten om 
zo hun inkomen te verhogen.

Van de redactie
Het vrolijk kunstwerk van Hendrike Huijsmans op 
de voorkant vinden we als redactie een prachtige 
verbeelding van het nieuwe jaarthema en het 
thema van de startzondag. U zult het komende jaar 
dit beeld regelmatig gaan tegenkomen omdat we 
elkaar op allerlei manieren willen uitnodigen mee te 
gaan.
Vier jonge mensen geven kort aan wat dit thema 
bij hen oproept en in het hoofdartikel ontdekken we 
dat meegaan heel veel aspecten heeft. En wanneer 
u de verschillende artikelen leest, merkt u ook dat 
meerdere keren heel concreet gevraagd wordt 
actief bij te dragen aan kleinere of wat grotere 
taken in en van uit onze kerkgemeenschap.
Wij hopen dat de verhalen en de beelden u 
aanspreken en wij horen graag uw reactie.
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Hannie Luiten

Nieuwe website
Onze huidige website is aan vernieuwing toe.  Het 
huidige systeem geeft aan de ‘achterkant’ steeds 
meer problemen omdat verschillende onderdelen 
niet meer goed met elkaar samenwerken en 
updates niet meer mogelijk zijn. 

Afgelopen maanden is achter de schermen al hard 
gewerkt om een nieuwe website te bouwen.
We proberen zoveel mogelijk de huidige indeling 
over te nemen maar dat zal niet in alle gevallen 
lukken.

We hopen eind augustus met de nieuwe site 
online te gaan en zullen u via de zondagsbrief en 
de huidige site tijdig informeren over de exacte 
overgangsdatum. Hebt u vragen of opmerkingen, 
dan horen we dit als webredactie graag.

Henk van Loenen en Hannie Luiten
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen

Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134	

Vredebergkerk	
Van Toulon van der Koogweg 3	
026 3333415

Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
26 oktober t/m 14 december 
2023. 

Inleveren kopij uiterlijk 11 
oktober om 20.00 uur: 
kerkblad@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim 							                 026 8441279
						               woensdag vrije dag
Werkgebied	 ten zuiden van de Utrechtseweg
	 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres	 Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
	 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld 	 06 16733742 of 026 8408362
		  woensdag vrije dag                                    
Werkgebied	 ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres	 Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
	 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau 	 van Toulon van der Koogweg 3
	 6862 EB Oosterbeek	 026 3333094
Openingstijd	 donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres	 postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
	 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters	 mw. Cathrien Batterink	 06 23196159   
	 dhr. Pieter Stolwijk	  06 23460068
Scriba	 mw. Jenneke Bal-Oosterbeek	 06 25037321
	 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl     	      
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i.	 dhr. Hans van der Ros	 026 3391722
Secretaris	 mw. Heleen Wiersema-Groenveld  	 06 27318964
	 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter	 mw. Hannie Nusselder	 026 3342296
	 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl	  
Secretaris	 dhr. Geert Groot Zwaaftink	 026 7370410
	 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter	 dhr. Gerard Batterink	     026 3334552
	 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator	 mw. Andrea Gnoth	 06 40004144
	 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator	 mw. Martine Deetman	 026 8405212
	 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon	  vacature	
	                                jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris	              mw. Nanda Jansen	 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
	 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

	 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 3 september 2023
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Het Schild	 19.00 uur	 mw. A. Mosterd, Arnhem
Zondag 10 september 2023, startzondag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Zondag 17 september 2023, Airbornezondag
Vredebergkerk	 09.30 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Oude Kerk	 09.00 uur*	 revd. N. Kinsella en 
		  revd. D.J. de Vries, Avondmaal
Oude Kerk	 16.30 uur*	 ds. I.M. Pluim en 
		  revd. D.J. de Vries, Evensong
Zondag 24 september 2023, oecumenische dienst 
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 1 oktober 2023
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. K.F. Visser, Veenendaal
Het Schild	 19.00 uur	 ds. W. Koelewijn, Renkum, 		
		  Avondmaal
Zondag 8 oktober 2023, dienst voor jong en oud
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, doopdienst
Zondag 15 oktober
Vredebergkerk	 10.0 uur*	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Zondag 22 oktober 2023
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 mw. B. Elenbaas, Oosterbeek
Zondag 29 oktober 2023
Oude Kerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Vredebergkerk	 16.00 uur*	 ds. I.M. Pluim

tt

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur 
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Gezegend overstappen

Het voorwoord in het Airborne hymneboek

Monument bij de Oude Kerk


